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zich ontwikkeld tot een zeer gerenommeerde muziekkapel. De 

naam Die Original Maastaler werd gekozen uit meer dan 75 

inzendingen die binnenkwamen na het uitschrijven van een 

prijsvraag. Maastaler, de naam zegt het al, het Maasdal waar hun 

oorsprong ligt. De bekendmaking van de naam tijdens de Beier-

se Avond beschouwt Die Original Maastaler als het echte begin 

van hun vereniging. De contacten met EMM zijn overigens altijd 

uitstekend gebleven.

De oprichter is trompettist Gerrit Stoffele (72). Hij heeft 25 jaar 

het dirigeerstokje over de kapel gehanteerd en was vele jaren 

voorzitter. In 1996 gaf Gerrit te kennen dat hij het dirigeren aan 

iemand anders wilde overlaten en na een korte periode met 

dirigent Wim Tilmans, die helaas ziek werd, werd Peter Roesgen 

uit Wijchen bereid gevonden de club te dirigeren. En dat doet 

hij nu dus al ruim vijftien jaar op fenomenale wijze. Een geoliede 

machine, zo roemt het bestuur Peter. Hij wordt door de leden 

op handen gedragen. Ook de voorzittershamer verwisselde 

van eigenaar. Deze werd in 1988 door de toen pas 23-jarige 

Gerbrand Martens overgenomen.

Het clubhuis 

Het eerste clubhuis / honk was café/zaal De Klomp. Hier 

zwaaide “Moeke Verhofstadt” de scepter. Bij De Klomp “kon 

alles”. Miste je thuis de zondagse soep: geen nood. Die at je 

gewoon bij De Klomp. Het kwam zelfs zo ver dat Moeke hun 

beschermvrouwe werd. Tot haar 99e verjaardag brachten Die 

Original Maastaler haar ieder jaar een serenade. Na een korte 

periode van repeteren in de MAVO in Gennep werd tot hun 

grote vreugde Gemeenschapshuis D’n Toomp geopend. Een 

uitkomst voor de vereniging die nergens in Heijen een goed 

podium kon vinden, behalve bij de Volksdansfeesten. Maar ja, die 

kwamen helaas ten einde. D’n Toomp bleek het antwoord te 

zijn op al hun wensen. Minimaal drie maal per jaar geeft de ka-

pel er een concert. Te beginnen met het Nieuwjaarsconcert op 

de eerste zondag in januari, gevolgd door de Kapellencaroussel 

in april en het frühschoppen concert tijdens de kermis. De con-

certen worden altijd druk bezocht. De muziekkapel heeft een 

enorme fanclub. Iedere fan wordt voor elk concert per post of 

e-mail uitgenodigd. Ook in Duitsland heeft de kapel een grote 

aanhang. Je moet niet gek opkijken als er met de concerten 

meer Duitse dan Nederlandse auto’s voor D’n Toomp gepar-

keerd staan. Je kunt wel stellen dat D’n Toomp al jarenlang een 

veilige, vertrouwde locatie voor de kapel is. Gerbrand: “Als D’n 

Toomp er niet gekomen was dan was er een groot probleem 

ontstaan. De opening hiervan gaf een nieuwe impuls. Dit en de 

komst van dirigent Peter gaven hoop. Nu kunnen we onze fans 

ontvangen in een prettige omgeving.”

Hoogtepunten 

Het eerste dat de bestuursleden noemen is de reis naar  

Foto uit 1973 bij het Kasteel

Staatsiefoto voor de deur van Clubhuis De Klomp

Wordt vervolgd op blz. 26

“Je moet niet gek opkijken als er 
tijdens de concerten meer Duitse dan 
Nederlandse auto’s voor D’n Toomp 

geparkeerd staan“ 
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Tsjechië, op uitnodiging van het orkest Mistrinanka. Mistrinanka 

had al vele malen opgetreden tijdens de Volksdansfeesten en 

er waren over en weer hartelijke vriendschappen ontstaan. In 

1988 waagde de kapel het erop. Ze lieten zich niet tegenhou-

den door een communistisch regime of een ijzeren gordijn. Ze 

gingen op avontuur! Ze werden zeer vriendelijk ontvangen door 

de burgemeester, kregen een rondleiding door het gemeente-

huis, de muziekschool en diverse wijnkelders in de omliggende 

dorpen. Ook werd er een spetterend optreden verzorgd sa-

men met Mistrinanka in een bomvolle zaal. Kortom, in drie da-

gen tijd werd er veel moois van Tsjechië gezien. De verjaardag 

van Gerbrand en Harry, die allebei op dezelfde dag jarig zijn, 

werd er op grootse wijze samen met de Tsjechen gevierd. Over 

en weer werden geschenken uitgedeeld. In de winkels heerste 

grote schaarste. Zelfs op winkelwagentjes moest worden ge-

wacht! Een aparte belevenis waar nog lang over nagepraat 

werd. Ook heeft de kapel legendarische reisjes gemaakt naar 

Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Italië. In Oostenrijk heeft het 

concert dat ze mochten geven op een ponton op de Weissen-

see grote indruk op hen gemaakt. Met veel plezier denken ze 

ook terug aan de circusconcerten in D’n Toomp en het winnen 

van de publieksprijs tijdens het kapellenfestival in Aarle-Rixtel.

De muziek 

In de muziekklapper zitten permanent wel vijfenzeventig num-

mers, waarvan er vijfentwintig tot de top van het repertoire 

behoren. De muziek lijkt niet hip, maar toch: ieder jaar komen er 

weer nieuwe nummers uit. Er zijn nog diverse componisten ac-

tief die steeds opnieuw mooie Egerländer muziek componeren. 

Ook schlagers, inhakers en stemmingsmuziek worden regelma-

tig “ververst”. Muziekstukken met solistische optredens vallen 

opvallend vaak in de smaak van het publiek. De kenners weten 

trompet- of flügelhornsolo’s zeer te waarderen. Een groot deel 

van het repertoire bestaat uit zangnummers, die door Harry 

Seegers, Theo Woschek en Mientje Schim ten gehore worden 

gebracht.

Behalve muzikanten beschikt de kapel ook over een fijn team 

helpers, dat bij een optreden niet direct zichtbaar in beeld is, 

maar toch het broodnodige werk verzet. Denk aan licht- en 

geluidsmensen, de decorschilder, de fotograaf, de webmaster, 

de niet-spelende bestuursleden. Allen dragen hun steentje bij 

om de uitvoeringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er 

zijn diverse commissies actief. Ook heeft men grote waardering 

voor het werk van Piet Manders. Hij doet veel PR voor de kapel. 

De vereniging telt nu ongeveer zevenentwintig leden, waarvan 

er zeventien daadwerkelijk een instrument bespelen. Vier muzi-

kanten komen van over de Duitse grens. Maar die zijn intussen 

volkomen ingeburgerd.

Inmiddels zijn er al zeven leden de zeventig gepasseerd, 

maar dat doet niets af aan hun enthousiasme. Het jongste 

lid, Manuela, is 29 jaar.

Het jubileumprogramma 

Het feestjaar 2012 is in januari al ingezet tijdens het Nieuw-

jaarsconcert en ook de Kapellencaroussel in april had een apart 

feesttintje. De grote klappers moeten echter nog komen. Op 

zondag 2 september tijdens de Heijense kermis zal er, behalve 

frühschoppen, tevens een receptie worden gehouden en zullen 

de jubilarissen worden gehuldigd. Vijf leden zijn er al vanaf het 

begin bij: de broers Gerrit en Frans Stoffele, Willie Wilmsen, Jac 

Janssen en Jan van Erp.

Op zondag 21 oktober staat een groot jubileumconcert ge-

pland, dat zal worden opgeluisterd door de Heijense Revue-

groep. Zij zijn, samen met de jubileumcommissie, begonnen met 

het verzamelen en schrijven van materiaal over de Maastaler 

zodat het een spectaculaire voorstelling wordt. Toegangskaartjes 
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voor dit bijzondere concert zullen in de voorverkoop worden 

verkocht. Daarover later meer in het Hèjs Nèjs van september. 

Lief en leed 

Als in iedere vereniging het geval is wordt lief en leed samen ge-

deeld. Het mooiste zijn natuurlijk de bruiloften en feesten waar 

ze hebben mogen spelen Maar er zijn hen ook al vijf leden ont-

vallen. Wanneer de familie dit wenst wordt er tijdens de uitvaart 

muziek gemaakt. Troostrijke muziek, dat is de bedoeling. Met 

respect spreken zij over deze leden: “Moeke” Verhofstadt, Theo 

Boumans, Silvia Voss, Wim Verhofstadt en onlangs nog Leny van 

der Venn. Leny had zelfs van tevoren al met de Maastaler door-

gesproken welke nummers er tijdens haar uitvaart gespeeld 

moesten worden. Heel knap.

Toekomst

De leden mogen dan wel wat verouderen, maar de spirit is 

er nog steeds. Voor volgend jaar staan er al diverse optredens 

gepland in binnen- en buitenland. Ook de voorbereiding voor 

een reisje richting Oostenrijk is al in gang gezet. Het gaat hen 

allemaal bijzonder goed af. Ook financieel is Die Original Maas-

taler een gezonde vereniging. De penningmeester (Elly) is streng 

volgens de rest van het bestuur, maar dat moet ook wel. Ze ont-

vangen geen subsidies en hebben geen sponsoren. De inkom-

sten moeten komen uit optredens, giften en van de organisatie 

van uitvoeringen in D’n Toomp. Op dit moment wordt er ook 

hard gewerkt aan de opname van de derde CD. 

De kapel heeft een zeer goed verzorgde website. Daarop is 

ook muziek te horen en lees je alle informatie over Die Original 

Maastaler en het aanstaande jubileum. 

Zie www.dieoriginalmaastaler.nl

De redactie van het Hèjs Nèjs feliciteert Die Original Maastal 

van harte met dit “robijnen” jubileum en wenst hen voor de 

toekomst nog heel veel succes toe. 

Pontonconcert op de Weissensee in Oostenrijk (2010). Allemaal een oranje petje op tegen de zomerzon.

“Troostrijke muziek, 
dat is de bedoeling“ 

VERENIGINGSINTERVIEW
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Om de vakantie in te luiden had een aantal buurtgenoten al een tijd geleden een BBQ gepland op zondag 1 juli. Een 
riskante datum, wellicht in verband met het weer, maar zeker  voor de finalewedstrijd van het Europees kampioen-
schap voetbal. Want stel je voor dat Nederland hierin zou belanden, dan wilde men wel thuis geconcentreerd kunnen 
kijken.
Over dit laatste punt hoefden de betrokkenen zich al snel geen zorgen meer te maken. Echter, …. Spanje kwam wel 
in de finale. 
Met een rasechte Spaanse buurvrouw en kinderen was iedereen om 20.45 uur aan het beeld gekluisterd. Na korte 
tijd kon men voor de 1e keer met de Spaanse vlag en veel gejuich de straat op.
Dit werd nog 3x herhaald, waarna voor de kinderen,na afloop van de wedstrijd, als hoogtepunt de Spaanse bus werd 
gestart voor een toeterende rondtour door Heijen.

Ingezonden door Jacqueline van de Kamp.

Spaans (voetbal)feestje op de Sleen
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Vroeger ging de jeugd of bij het voetballen of bij de fanfare, 

volgens Gerrie. Voetballen heeft Gerrie nooit getrokken, dus 

het werd de fanfare. Samen met vriend Jacques v.d. Boom 

meldde hij zich in 1962 aan als lid. Gerrie zat destijds nog op 

de LTS metaal opleiding. 

Gerrie komt uit een groot gezin, hij heeft zeven zussen en 

twee broers. Hij groeide op op  “de Heikamp” ook wel in de 

volksmond ’t Heikempke geheten. In Gerrie’s ouderlijk huis is 

nu de kantine van de tennisclub en de voetbalclub gehuisvest. 

Er waren al diverse familieleden lid van de fanfare. Broer Wim, 

zwagers Frans en Gert Stoffele. Hij kreeg zijn eerste lessen 

van Dries Deters, die behalve muziekleraar ook conciërge 

was op de LTS. Gerrie begon met het bespelen van een pis-

ton,  dat is een klein formaat trompet. Haalde muziekdiploma 

Gerrie Koenen, 50 jaar muzikant 

bij EMM: de derde helft is niet 

onbelangrijk…

Op 30 juni jl. werd Gerrie Koenen (64) gehuldigd in verband met zijn vijftigjarig lidmaatschap bij 

Fanfare EMM. Reden genoeg om eens langs te gaan bij deze muzikant in hart en nieren. Vraag: 

hoe is Gerrie op het idee gekomen om bij de fanfare te gaan. 

INTERVIEW
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A op piston, maar het B diploma op de sopraansax.  Voor 

aanvang van de repetitie kreeg Gerrie als jeugdig lid nog extra 

les van dirigent Wim Linssen, in een klein zijkamertje bij De 

Klomp. Toen Louis v.d. Waarsenburg dirigent werd ging Gerrie 

op Louis’ verzoek over op de bariton.  

De beginjaren van Gerrie’s muzikale carrière.

In het begin werden vooral de dorpsfestivals bezocht. Meestal 

vonden deze plaats tijdens de zomermaanden in een kiosk of 

in een tent, bijvoorbeeld in Siebengewald, Bergen, Afferden, 

Well, Wellerlooi. De eerste vrouw die destijds bij de fanfare 

mocht was Gerrie’s echtgenote Els. Dat was bittere nood-

zaak, want ze hadden dringend iemand nodig voor de grote 

trom. Meisjes mochten in die jaren alleen lid worden van de 

drumband. Dus zorgde Els voor een grote doorbraak. De fan-

farerepetitie was echt een uitje, daarna de derde helft aan 

de tap, ook niet onbelangrijk. Behalve bij de fanfare was Ger-

rie ook bij de Hofkapel, die later de Original Maastaler ging 

heten. Daar speelde Gerrie meestal op de flügelhorn en de 

trompet. Een veelzijdig muzikant dus. Toen hij verkering kreeg 

met Els werd de combinatie van het aantal optredens van de 

DOM en het fanfarelidmaatschap toch een beetje te veel en  

is hij bij Die Original Maastaler gestopt. Leuke herinneringen 

heeft Gerrie ook aan het afscheid van dirigent Wim Linssen. 

Dat gebeurde op ludieke wijze tijdens het showconcert in de 

tent tijdens de volksdansfeesten. Pas benoemd dirigent Louis 

v.d. Waarsenburg nam er officieel het stokje over. Toen ging 

er frisse wind waaien door de fanfare, een openbaring! Louis 

bracht een lichter genre muziek mee en dat gaf een heleboel 

voldoening, voornamelijk voor de jeugd.  

Hoogtepunten

Gerrie noemt meteen de concerten in de tent bij de Volks-

dansfeesten en later de showconcerten met zang en dans en 

combo’s.  Het absolute hoogtepunt was wat hem betreft het 

spectaculaire  pontonconcert in 2008.  

Waar Gerrie ook nog hele goede herinneringen aan heeft zijn 

de diverse reisjes die EMM gemaakt heeft, onder andere naar 

Körperich en  Lüxem. Ook het jubileumreisje naar Trier in 2008 

was legendarisch. Optreden is leuk, zegt Gerrie, maar het gaat 

ook om de gezelligheid. Als het niet gezellig was, vond Gerrie 

muziek maken ook niks. Het een kan niet zonder het ander.

Gerrie’s levensloop

Gerrie is nu 30 jaar getrouwd met Els Reintjes en woont aan 

de  Esdoornstraat. Gerrie en Els waren een echt fanfare-echt-

paar.  Els is ook 22 jaar lid geweest van EMM. Zesenveertig jaar 

heeft Gerrie bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Stork in Boxmeer. 

De naam van het bedrijf veranderde wel een paar keer ge-

durende Gerrie’s dienstjaren, maar de locatie bleef hetzelfde. 

Hij was er assemblagemedewerker (machinemonteur). Sinds 

2008 is Gerrie vervroegd uitgetreden. Gerrie is een fanatiek 

skiër, jaarlijks gaat hij met Els en een aantal familieleden naar 

Hotel Kohlerhof in Fügen in het Zillertal. Een jaar niet skiën is 

er voor Gerrie niet bij! Ook in de zomermaanden vinden ze 

het heerlijk om in Oostenrijk te vertoeven.

 Vorig jaar werd Gerrie geconfronteerd met een akelige ziek-

te, waarvan hij nog steeds herstellende is, maar na de vakantie 

heeft Gerrie beloofd, probeert hij de muzikale draad weer op 

te pakken. Niet dat we Gerrie lang niet bij de fanfare hebben 

gezien, hij komt toch trouw iedere week even naar de repe-

titie om te luisteren en een pilsje te drinken. Stoppen kun je 

nog altijd, aldus Gerrie.



Hèjje - NATUURLIJK - MOJJER

Overal langs de wegen rondom Heijen, maar 

vooral in de bermen langs de N271 staat het 

Jakobs kruiskruid te bloeien. Met zijn helder-

gele bloemen trekt deze plant veel insecten.

Het is een wilde, in de regel tweejarige plant, 

met gele bloempjes uit het geslacht Jacobaea 

(Jacobskruid).

Verschillende namen

Waarom de vlinder Sint Jakobsvlinder 

genoemd wordt en de plant Jakobskruis-

kruid, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is er 

door de geleerden een vergissing ge-

maakt tijdens het vastleggen van de na-

men.

Verspreiding

De plant komt steeds meer voor in 

Nederlandse wegbermen.. De plant 

is een pionier; hij verspreidt zich snel 

doordat een volwassen plant 75.000 

tot 200.000 zaadjes kan produceren, 

die door vruchtpluis meegevoerd wor-

den met de wind en zo neerkomen op 

open plekken in het gras of de berm. 

Door zijn massale verspreiding komt hij 

ook veelvuldig voor in de weilanden, wat 

de boeren niet zo prettig vinden, omdat 

de plant erg giftig is. Hij bevat verschil-

lende soorten alkaloïden die vooral voor 

zoogdieren erg giftig zijn. Als de plant te-

recht kom tussen het hooi of kuilvoer en 

de koeien eten ervan kan dat leiden tot 

beschadiging van de lever waarbij kleine 

bloedvaatjes verstopt kunnen raken. 

Bestrijding

Als Jakob kruiskruid zich eenmaal geves-

tigd heeft, is het erg lastig om de plant te 

bestrijden. Door voor een dichte gras-

zode te zorgen kan de vestigingskans van 

het onkruid verkleind worden. In een 

dichte zode kunnen de zaden van deze 

soort namelijk veel minder gemakkelijk 
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Jakobskruiskruid  
en Sint Jakobsvlinder
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kiemen. Uit de praktijk blijkt dat Jakobskruiskruid erg slecht tegen kunstmest kan. Het gras krijgt dan de kans om een dichte zode 

te vormen met minder openheid. Hierdoor hebben de zaden van het kruiskruis minder kans om zicht te ontwikkelen.

Voedselplant

Het Jakob kruiskruid vormt het hoofdvoedsel voor de zebrarups, de larve van de sint-jakobsvlinder (Tyria jacobaea). De rupsen 

van deze vlinder zijn aangepast aan het eten van Jakobskruiskruid en zijn dus niet gevoelig voor vergiftiging. Op de planten zie je 

soms massaal de rupsen van deze vlinder. Ze zijn mooi zwart-geel gestreept en worden door ons dan ook wel voetbalkousjes 

genoemd. De kleuren van de rups maar ook die van de vlinder (zwart met rode stippen en strepen) zijn signaalkleuren. Hiermee 

geven ze aan: “Eet ons niet wij zijn niet lekker”.

Voortplanting

In juni en juli legt het vrouwtje eieren in groepjes van 30-40 aan de onderkant van de bladeren van het Jakob kruiskruid, maar ook 

op hoefblad worden de eieren en rupsen waargenomen. In juli en augustus heb je de meeste kans om de rupsen te vinden. En 

hierna kun je natuurlijk op zoek gaan naar de mooie gekleurde nachtvlinder, die wel overdag rondvliegt.

Veel succes en fijne vakantie.

Martha en Paul
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Zaterdag 4 augustus	 Heijen Open Air
Café-Zalen Schuttershof

Zondag 5 augustus	
Ons Genoegen	 Dressuurwedstrijden	
Manege De Kleine Hoef	
Van 09.00 tot 17.00 uur, 

Woensdag 15 augustus
Zij-Aktief	� Bezoek Zorgboerderij “De Flam-

mert”, Bergen.

Zaterdag 25 augustus	
Sint Dionysiusgilde	 Gemeentelijk Koningschieten
15.00 uur	 Schietterrein “de Maasarm”

Zaterdag 1 september t/m dinsdag 4 september
Kermis				  

Zondag 2 september
Die Original Maastaler	� Kermis Frühshoppen, receptie en 

huldiging jubilarissen
D’n Toomp 
11.00 uur

Donderdag 20 september
Zij-Aktief	� Rondleiding en High Tea Elsendael 

Boxmeer.

Zondag 21 oktober	
Die Original Maastaler	� Jubileumconcert m.m.v.  

De Heijense Revuegroep
D’n Toomp
13.30 uur
		
Donderdag 25 oktober
Zij-Aktief	 Bijeenkomst over buurtzorg

Zaterdag 3 november
Fanfare E.M.M.	 Uitwisselingsconcert
D’n Toomp
20.00 uur

In augustus verschijnt er geen Hèjs Nèjs. De volgende 
Hèjs Nèjs verschijnt op 27 september 2012.

AGENDA 2012




